
Op maandag 8 juli 2024 had de activiteitencommissie een gezellige middag gepland voor de 

koor leden van A Cappella. Dit om de vakantie in te zetten.  

 
Om 14.00u verzamelden de leden zich bij De Genaenhof (=oude hoeve) te Asselt. 
Onze gastvrouw had gezellige zitjes klaargezet, zodat de leden konden kiezen bij wie en waar 
ze wilden zitten. 
 
Toen iedereen er was, werden we voorzien van overheerlijke koffie en thee. 
En een lekker stuk vlaai naar keuze ontbrak ook niet. 
Na ongeveer anderhalf uur gezellig praten met elkaar werden we gevraagd bij elkaar te 
komen. 
 
Onze vicevoorzitter vroeg Jan Hendriks en zijn vrouw Ria naar voren te komen. 
Jo had een mooie speech om Jan (afgetreden als voorzitter) te bedanken voor alles wat hij in 
al die jaren voor het koor betekend heeft! Altijd paraat, altijd een oplossing bij problemen! 
Ook Ria werd bedankt, omdat ze Jan dan wel eens vaker moest missen. 
Jan kreeg een heel mooi kunstwerk van glas aangeboden, Ria een prachtige bloemenmand. 
Namens alle koorleden. 
 
Hierna kregen alle leden van Tiny een briefje met een nummer erop en werden er groepen 
gemaakt.  
Daarna zijn we tussen de velden over het pad gaan lopen, totdat we ver genoeg verwijderd 
waren om het spel “Klootschieten” te gaan spelen. 
Tiny gaf uitleg wat de bedoeling was. 
 
Omdat in het zuiden van Nederland geen echte “Klootballen” te koop of te huur zijn, 
hadden  we het spel en de regels aangepast en “jeu de boules ballen” gebruikt. 
Nadat de eerste groep vertrokken was, volgden de andere groepen na gezette tijd. 
Dit was nodig om te voorkomen, dat de ballen van de verschillende groepen door elkaar 
zouden komen of de mensen zouden raken. 
Toen de mensen het spel eenmaal door hadden, beleefden ze er veel plezier aan. 
Veel lachende gezichten en gezellige praatjes onderling! 
 
Om ongeveer 16.15u arriveerde de eerste groep weer bij de boerderij, waar een aantal 
mensen waren achtergebleven , die al lekker zaten te genieten op het terras. 
De andere groepen volgden ook snel. 
Dan een lekker drankje om de dorst te lessen. 
De groep, die de meeste punten bij het spel had, kregen als beloning een dikke rode biet om 
mee naar huis te nemen. 
 
Daarna kregen we als afsluiting een kop heerlijke preisoep of bloemkoolsoep (dit naar keuze) 
geserveerd. De bloemkoolsoep was erg pittig! 
Bovendien werden we ook nog bediend van lekkere broodjes gezond met kaas of vlees. 
 
Omdat er ineens na 18.00u toch druppels regen vielen, zijn we langzaam weer naar huis 
vertrokken. 
 
Kortom: een fijne middag om de vakantie in te zetten met elkaar.  Zeker voor herhaling 
vatbaar! 



 
Als laatste willen wij  ik de mensen van de Genaenhof bedanken voor de goede verzorging 
en bediening! 
We zijn weer een ervaring rijker geworden en iedereen weet nu ook waar de Genaenhof ligt 
in Asselt. 
 
                                 Groeten van de dames van de activiteitencommissie. 

Tiny , Truus en Hilde 

 

 


